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Pasen...
door Arie van der Stoep

Pasen? - Dat is het feest van overwinning! Gods overwinning over al onze zwakheid, zonde en

verlorenheid.

Toen Jezus stierf, nam Hij al die dingen mee het graf in. Hij had ze voor ons aan het kruis gedragen,

opdat de schuld ervan niet meer op ons zou rusten en ons zou kunnen meesleuren, de eeuwige

verlorenheid tegemoet. (1) Wat Hij wilde, was dat wij onze eindbestemming, Gods einddoel voor ons

leven, zouden bereiken: een leven met Hem in heerlijkheid en vreugde, een vervuld en volmaakt leven,

waarin heel de kracht en liefde en vreugde van Godzelf te vinden zal zijn.

De kracht van het leven

Pasen is opstanding! (2) Het is het feest van de opstanding van Jezus uit het graf. Hij stond op uit de

dood, liet daarmee al dat oude van ons achter zich en toonde zo dat Hij er de volkomen overwinning

over had behaald.

Pasen zegt: al dat oude is voorbij! Voortaan zou niet meer de kracht van de dood in ons regeren, maar

de kracht van het leven, het leven uit Jezus, de kracht van zijn opstanding. Wie deel heeft aan Hem, wie

in Hem gelooft, heeft daarmee deel aan dat (eeuwige) leven. (3) Daarmee is Pasen het feest waarop we

vieren dat wij door de kracht van Jezus’ opstanding nieuwe mensen worden en zijn. (4)

De bazuin zal klinken

Maar de kracht van zijn opstanding reikt nog veel verder. Die werkt door in onze toekomst, in ons

lichaam: wie deel heeft aan dat leven uit Hem, zal eveneens opstaan uit de doden! (5) Hij zal deel

krijgen aan de komst van Jezus’ Koninkrijk en aan de overwinning ervan over alle kwaad en duisternis

in de wereld.

Dit gaat namelijk gebeuren! En wij zullen dat zien! Want de volgende fase van Jezus’ overwinning over

zonde, dood en dodenrijk en over de macht van het kwade nadert! Die fase wordt ingeluid door de

bazuin die zal klinken (6) en zijn verschijning op de wolken. Die is door de Bijbel aangekondigd. (7) En

net zoals alle aankondigingen van de Bijbel tot nu toe waarheid zijn geworden, zo kunnen we óók zijn

terugkomst op de aarde verwachten.

Hem ontmoeten

De wereld holt hard naar dit moment toe. Jezus zal dan de Koning zijn. Alle knie zal voor Hem buigen

en elke tong zal belijden: ‘Jezus is Heer!’ (8) En als je nu voor Hem leeft, zul je Hem dan ontmoeten en

blijvend in zijn tegenwoordigheid verkeren. (9)

Pasen? - Het feest wordt nog veel groter!

Lees ook het boek ‘Komt de christen voor Gods troon?’ over dit onderwerp. Meer hierover >>>

Uit de Bijbel:



(1) Johannes 3:16.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

    1 Petrus 2:24.

(Jezus,) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout (= op het kruis - AvdS) gebracht heeft, opdat wij,

aan de zonden afgestorven (= wij, die gebroken hebben met de zonden - AvdS), voor de gerechtigheid

zouden leven; ...

(2) Lucas 23:56-24:9.

En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerste dag van de week gingen zij reeds vroeg in

de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van

het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het

geschiedde, terwijl zij daarvoor in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij

haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot

haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij,

toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon van de mens moest overgeleverd

worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij

herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven (=

aan de elf apostelen - AvdS) en aan al de anderen.

(3) Johannes 3:36a.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.

(4) 2 Korintiërs 5:17.

Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

(5) Johannes 6:40.

Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven

zal hebben, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag (= op de dag waarnaar we uitzien, de dag van

Jezus’ komst - AvdS).

(6) 1 Tessalonicenzen 4:16.

Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin

God van God, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus (= in geloof in Hem - AvdS) gestorven zijn,

zullen het eerst opstaan.

(7) Handelingen 1:10-11.

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij (= Jezus - AvdS) heenvoer, zie, twee mannen in witte

klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als gij Hem naar

de hemel hebt zien varen.

(8) Filippenzen 2:9-11.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in

de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de

aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, ...

(9) 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd

worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.
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